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EERSTE AKTE 
SCÈNE 1 ‘WELKOM BIJ’ 
 
Lizzy start vanuit het publiek langzaam naar het podium. 
 

#1 Welkom bij 
Misery – Maroon 5 

 
Lizzy: 

Ohyeah 
Ohyeah 

Mijn naam is Lizzy 
En ik houd een dagboek bij 

Ik neem je mee erin 
Want zo leer je mij 

 
Wat beter kennen oh, 

Als dat is wat je wil 
Geef het een kans meneer 
Het verhaal is ook nog pril 

 
Iedereen: 

Want welkom bij 
Liefs, Lizzy 

Wij zijn 
 

Klaar om te spelen voor 
De zaal zit vol dus we gaan snel door 

Oh yeah 
Bent u er ook klaar voor? 

Lichten uit, spot erop en start het koor 
 

Oh yeah 
Oh wij gaan beginnen aan 

Wij gaan beginnen aan 
Oh we gaan er klaar voor staan 

Gaan er klaar voor staan 
 

Melissa en Mara: 
De middelbare school 
En de drama er nog bij 
En Lizzy houdt ervan 

Maar dat heeft u niet van mij 
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Melissa en Mara: 
U gaat het merken, 

Want de liefde komt erbij 
En Lizzy droomt ervan 

Ook dit heeft u niet van mij 
 

Iedereen: 
Want welkom bij 

Liefs, Lizzy 
Wij zijn 

 
Klaar om te spelen voor 

De zaal zit vol dus we gaan snel door 
Oh yeah 

Bent u er ook klaar voor? 
Lichten uit, spot erop en start het koor 

 
Oh yeah 

Oh wij gaan beginnen aan 
Wij gaan beginnen aan 

Oh we gaan er klaar voor staan 
Gaan er klaar voor staan oh 

 
Jacky: 

U gaat er ook van leren 
Ja van al die keren 

Dat je vechten moet om open te slaan uit die veren 
 

Jacky en koor: 
Je zou het moeten doen 

Oh niet meer terug naar toen 
Iedereen: 

Spreid je armen nu maar wijd, stap in het zonlicht 
 

Wij zijn klaar om hier te spelen voor u 
Lichten uit, spot erop en start het koor 
Oh wij gaan beginnen, beginnen aan 

Wij gaan er klaar voor staan, klaar voor staan yeah 
 

Klaar om te spelen voor (Lizzy: Klaar om te spelen voor, spelen voor) 
De zaal zit vol dus we gaan snel door 

Oh yeah 
Bent u er ook klaar voor? (Lizzy: Bent u er ook klaar voor, ook klaar voor) 

Lichten uit, spot erop en start het koor 

dit stukje
ze stem
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Oh yeah 
Iedereen: 

Oh wij gaan beginnen aan 
Wij gaan beginnen aan 

Oh we gaan er klaar voor staan 
Gaan er klaar voor staan oh 

 
Oh wij gaan beginnen aan 

Wij gaan beginnen aan 
Oh we gaan er klaar voor staan 

Gaan er klaar voor staan oh 
 

Oh wij gaan beginnen aan 
Wij gaan beginnen aan 

Oh we gaan er klaar voor staan 
Gaan er klaar voor staan oh 

 
Oh wij gaan beginnen aan 

Wij gaan beginnen aan 
Oh we gaan er klaar voor staan 

Gaan er klaar voor staan oh 
 

Oh wij gaan beginnen aan 
Wij gaan beginnen aan 

Oh we gaan er klaar voor staan 
Gaan er klaar voor staan oh 

 
 
Dan gooit haar zusje, Lotte, een kussen in haar gezicht. Lizzy schrikt en de focus gaat naar 
de andere kant van het podium. Lotte, het zusje van Lizzy zit in de puberteit. Ze wil iets 
doen met Lizzy. Lizzy wil het hoofdstuk in haar boek aflezen. Lotte pakt haar boek maar 
dan hoort ze ineens pannen vallen. 
 
Het is haar vader. De vader is niet te zien maar wel te horen. Haar oudere zus, Jacky komt 
op en kijkt van ‘oeps’. 
 
Lotte: Moeten we niet helpen? 

 
Jacky: Je weet dat hij altijd zelf wil koken. Maar jullie kunnen me wel helpen met 

de tafel dekken. 
 
Lotte en Jacky lopen af want ze gaan de tafel dekken. Lizzy komt daarna. Ze hoeft nog 
maar twee bladzijdes te lezen. Terwijl Lotte en Jacky aflopen: 


